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Niemand die de hand aan den ploeg slaat en 
ziet naar hetgeen achter hem ligt,  
is geschikt voor het koninkrijk Gods 

 

Apeldoorn krijgt nu eindelijk een buurt waar 
verzetsstrijders met straatnamen geëerd worden 
eren. Twaalf dappere Apeldoorners worden in 
nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten herdacht. De 
twaalf straten zullen de naam van een verzetsstrijder 
dragen.  

Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft De 
Stichting Bevrijding '45 deze twaalf namen 
aangedragen. David Gosker1 is een van hen. De 
locatie zal worden: Arnhemseweg /Laan van  
Westenenk. Dat er nu eindelijk straten naar lokale 
verzetsstrijders vernoemd worden is te danken aan 
de onvermoeibare inspanningen van raadslid Ben 
Hendrikse. 

 

 

 

David Gosker  
 

David Gosker werd op 25 februari 1879 in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren als het vierde 

kind van Johannis Gosker en diens tweede vrouw Johanna Maria Le Feber.2 De naam David 

komt nog steeds veel voor in de familie Gosker3, evenals Johanna Maria. Deze namen zijn dus 

afkomstig uit de familie Le Feber. Davids ouders waren al op jonge leeftijd gestorven, zodat 

David nog voor zijn vierde jaar als weeskind was opgenomen in het Gereformeerd Centraal 

Weeshuis Bethel in Dordrecht.  

                                                           
1  Het betreft de verzetsstrijders David Gosker, Schalk Toom, Evert van 't Land, Hendrik Ouwejan, Jacob (Johan) 
Teding van Berkhout, Marcelis van Bemmel, Jan Barendsen, Juul Paats, Hans Suijling, Marcelis van Bemmel, Gerrit 
Kroon, Narda van Terwisga en Govert Steen. 
 
2 Johannis Gosker (1840-1882) was de zoon van Harmen Roelof Gosker (geboren 1808) en Gerritje Syberde 
(geboren 1812). Johannis Gosker was Hervormd, hij was winkelier/tuinman van beroep. Hij stierf op 30 december 
1882 (?). Johannis is getrouwd geweest met Maartje Romeijn en had uit dat huwelijk twee kinderen. Hij is hertrouwd 
met Johanna Maria Le Feber, zij is de moeder van David Gosker. Zij was de dochter van David Le Feber (de zoon 
van Pieter Le Feber, de zoon van David Le Feber) en van Johanna Maria Roelofs. Johanna Maria Le Feber was 
dienstbode van beroep. 
 
3
  David Gosker zoon van Jan en Corry; David Gosker jonggestorven zoontje van Reinier en Nel, David Gosker  

tweede zoon van Reinier en Nel, David Gosker zoon van Katrijnes en Corry, David Gosker kleinzoon van Jan en 
Corry, zoon van Ewoud, David Postma, kleinzoon van Reinier en Nel, zoon van Margriet en Ferenc. 
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Toen hij achttien jaar was geworden, werd hij geacht zijn belijdenis te doen en wel in de 

hervormde kerk. Hij moest òaangenomen wordenó, zoals dat toen heette. Dat wilde hij toen niet 

doen, omdat hij er de tijd nog niet rijp voor achtte. Vervolgens werd de toegang tot het weeshuis 

hem geweigerd. Hij moest zich maar zien te redden in het leven.4 Wanneer hij dan wel belijdenis 

heeft gedaan is mij niet bekend.  

 

Wel weten we, dat David Gosker gereformeerd geworden is. Aan de uitzetting uit het Dordtse 

Weeshuis ôBethelõ zijn in De Heraut, het blad waarvan Abraham Kuyper toen hoofdredacteur was, 

een drietal artikelen gewijd.5 Die artikelen heb ik gevonden, evenals het bericht in de Dordrechtsche 

Courant, dat het begin vormde van de publiciteit. Het eerste artikel in De Heraut verscheen op 9 

mei 1897 onder de titel ôDwang in het geestelijkeõ door H.J. Reuijl, een der redacteuren van De 

Heraut , die ook ruimte maakte voor de tekst van A. van Drooge.  Op 23 mei 1897 verscheen het 

tweede artikel in De Heraut onder de titel ôNogmaals de Weeshuisquaestieõ door J.L. Dubel en een 

verweerschrift door de ôvaderõ van het Weeshuis Bethel buiten medeweten van de president-

directeur. Op 13 juni 1897 verscheen een derde artikel in De Heraut onder de titel: ôNog eens 

Dordtõ. De auteur was deze keer ds Jacob Eigeman zelf, die de stichter en tevens de President-

Directeur was van het Gereformeerd Centraal Weeshuis Bethel in Dordrecht en Hervormd 

Predikant aldaar.  

Uit het weeshuis gezet 

Het begon allemaal met een ingezonden stuk 
in de Dordrechtsche Courant, dat door ds. Reuijl 
werd overgenomen in De Heraut van 9 mei 
1897. In De Heraut werd gesuggereerd, dat 
gulle gevers die goede doelen steunden, zich  
wel eens goed mochten realiseren aan welke 
instellingen van liefdadigheid ze hun geld 
wilden schenken.6 Met verontwaardiging had 
hij vernomen, dat uit het Gereformeerd 
Centraal Weeshuis Bethel in Dordrecht van 
de ene dag op de andere een jongeman van 18 
jaar was ontslagen, die geen belijdenis wilde 
doen in de hervormde kerk.  

Dordrechtsche Courant van 14 april 1897 

Die jongeman in kwestie had gevraagd nog een paar jaar te mogen wachten alvorens te worden 
aangenomen. Dit werd hem echter geweigerd door de directie van het weeshuis in de persoon 
van ds J. Eigeman. Deze stelde hem voor de keus: nu belijdenis doen of anders uit het weeshuis 
vertrekken. David Gosker moest en zou met de òPaaschaannemingó van 1897 aangenomen 
worden. Maar David wilde er niet van horen. Hij wilde niet iets beloven, waarvan hij vooraf wist, 

                                                           
4  R. Gosker, Het Kruisjesdal 1945-1985, herinneringen opgetekend voor alle nabestaanden, door R. Gosker, 1985, 5. 
 
5
 http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/vereniging/2716318530 

6
 Uit de inkomsten van het in 1894 verkregen Fonds Van Ameijden werden de kinderen respectievelijk op 1 mei en 6 

december bij het middagmaal getrakteerd op sla met eieren en ham en op aardappelen met rookworst en snijbonen 
en 's avonds op krentenbrood met chocolademelk. 
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=46&miaet=1&micode=18&minr=888406&miview=inv2 
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dat hij het niet kon nakomen. Hierop werd hij meteen zonder pardon op 13 april 1897 uit het 
weeshuis gezet, zonder uitzet of middelen van bestaan. En het beetje spaargeld, dat hij nog had 
was hem ook nog afgepakt. Ergerlijk en onbarmhartig! De volgende dag (14 april) had er al een 
ingezonden stuk in de Dordrechtsche Courant gestaan. De schrijver ervan, A. van Drooge, bij wie 
David toen werkte, vroeg zich af hoe dit kon gebeuren met een jongen, die zich altijd goed 
gedragen had en die nog geen half weekgeld kon verdienen.  

Door deze voor hem onaangename publiciteit zag ds Eigeman zag zich genoodzaakt zich 
publiekelijk te verweren. Hij deed dat onmiddellijk. Twee dagen later stond er al een stuk in 
òBetheló, Christelijk Weekblad, het huisorgaan van het weeshuis, met als argument dat er nu eenmaal 
orde en regelmaat moet zijn in een weeshuis en dat de kinderen zich dienen te  onderwerpen aan 
de machten die door God over hen gesteld zijn. Ze mogen zich niet eigenwijs, hoogmoedig of op 
ôietwat socialistischen toonõ verzetten tegen de regenten. Het zou  me wat worden als de regenten 
aan de wezen zouden moeten vragen wat er moest gebeuren. Ds H. J. Reuijl, die eveneens 
predikant in Dordrecht was, diende zijn collega op 21 april 1897 onmiddellijk van repliek en 
noemde het stuk van ds Eigeman één grote zelfaanklacht. Hij vond het schandalig, dat David 
Gosker, die hij een ôuitnemendeõ jonge man noemde, die zijn geweten niet wil verkrachten, op 
deze  manier door het weeshuis werd behandeld. Je kunt iemand nu eenmaal niet dwingen om 
belijdenis te doen. Dat past niet en het is een overschrijding van de vaderlijke macht 

Een maand  later, in het artikel van 23 mei 1897 in De 
Heraut moest ds Reuijl wel toegeven, dat zijn 
bewering dat er spaargeld van David Gosker zou zijn 
afgepakt, niet klopte. Dat was hem inmiddels 
duidelijk gemaakt door de weesvader van Bethel, die 
tegelijk een boekje over David Gosker open deed. 
David was volgens hem een eigenzinnig ventje. Al op 
zijn zestiende had hij immers tegen de ômoederõ van 
het weeshuis gezegd, dat hij nooit belijdenis zou doen 
in de hervormde kerk, omdat dat in zijn ogen niet de 
ware kerk was. En ds Reuijl had zich schuldig 
gemaakt aan een Menno Simons-leugen (dat is: een 
waarheid zeggen en tegelijk een waarheid 
verzwijgen)7, door te beweren dat David berooid het 
weeshuis moest verlaten. Zoiets heeft altijd invloed 
op de  financiële bijdragen van mensen en dat is 
schadelijk voor het weeshuis en de wezen. Ds 
Eigeman verweerde zich ook nog eens in De Heraut 
(van 13 juni 1897) door te zeggen, dat David Gosker 
bij zijn uitzetting wel degelijk van de nodige kleren 
was voorzien. Maar ze hadden met die knaap echt 
niet anders kunnen handelen. Hij had meer dan eens 
hardnekkig volgehouden, dat òGods Woord boven de 
Reglementen staató.  

                                                           
7
  Ik kende de uitdrukking Menno Simons-leugen eerlijk gezegd niet. Het schijnt zo te zijn, dat Menno Simons 

halverwege de 16e eeuw door de Spanjaarden werd gezocht en dat de koets, waarin hij zat, werd aangehouden. De 
Spaanse soldaten vroegen de  passagiers of Menno Simons ook aan boord was. Ze ontkenden het allemaal ten 
stelligste. Alleen de doopsgezinde leraar Hans Busschaert  wilde niet  liegen, want zijn geloofsovertuiging verbood 
hem dat. En wat deed de goede man? Hij  boog zich naar buiten en zei: òMen zegt dat Menno Simons zich niet in 
deze koets bevindtó. Daarop werd de tocht ongehinderd voortgezet. 
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Het is wel duidelijk, dat het in deze kwestie, die over het hoofd van David Gosker is uitgespeeld, 
in werkelijkheid ging om geld en macht. Dat de kwestie in de publiciteit 
gekomen was, zou een negatieve invloed kunnen hebben op de vrijgevigheid 
van de donateurs van het weeshuis. En verder ging het natuurlijk ook om de 
macht van de regenten en regentessen. Voorts speelden zeer zeker ook de 
kerkelijke tegenstellingen een grote rol, vooral de oplopende spanningen tussen 
gereformeerd en hervormd aan het eind van de 19e eeuw. De Doleantie had in 
1886 plaatsgevonden, de Dolerenden en de Afgescheidenen hadden zich in 

1892 verenigd tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze wilden niet buigen voor ôHaagsche 
Synodeõ.  De spanning zit er al in, dat een wees in een weeshuis, dat gereformeerd heet te zijn 
(maar niet GKN was), zomaar gedwongen kan worden belijdenis af te leggen in de hervormde 
kerk. Was David Gosker al zo jong bezig met die kerkelijke kwestie? Het lijkt er wel op. Verder is 
het natuurlijk de vraag of men iemand zo kan dwingen. De uitspraak van David Gosker, dat de 
hervormde kerk niet de ware kerk is,  herken ik wel. Ik heb dat mijn vader Reinier ook wel eens 
horen zeggen, hoewel hij toch zelf met een hervormde vrouw ð mijn  lieve  moeder-  getrouwd 
was. Ik ben daar zelf trouwens erg  oecumenisch van geworden. 

Huwelijk en gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 juni 1906 trad David Gosker in het huwelijk met Trijntje Blijleven, nadat hij eerst een 

kortdurende relatie met haar zus Barbara Blijleven had gehad. Barbara heeft het hem nooit 

vergeven.8 Trijntje werd op 2 juli 1885 te Woerden geboren.9 De namen Trijntje en Reinier zijn 

afkomstig van de familie Blijleven.  

                                                           
8
  Sara Cornelia Bakker, ôHerinneringen van Sara Cornelia Gosker-Bakkerõ, niet uitgegeven, 2008,10. 
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Het huwelijk van David Gosker en Trijntje Blijleven werd gezegend met zes kinderen: drie 

dochters en drie zonen. Alle kinderen werden nog in Dordrecht geboren, uitgezonderd het 

jongste dochtertje, het nakomertje, dat verwekt was na een crisis in het huwelijk: Adriana Louise 

Gosker kwam op 2 februari 1927 in Apeldoorn ter wereld en ze werd op 6 februari 1927 

gedoopt, zoals in het trouwboekje vermeld staat. Maar helaas is ze jong - op 25 april - gestorven10 

en hebben ze dit kind moeten verliezen.   

 

 
 

Foto genomen door Margriet Gosker van een document in het Codamuseum in Apeldoorn op 11 april 2015 

 

 

                                                                                                                                                                                     
9
 Trijntje Blijleven stierf op 15 januari 1970. Zij was toen 84 jaar. Ze was de dochter van Reinier Blijleven (1845-

1918), die de zoon was van Hendrik Blijleven en Trijntje van Leeuwen. Zij was ook de dochter van Maria van Bergen 
(1851-1922) en de zus van Barbara en Maria.  

 
10 Johanna Maria Gosker (Joke, 29 mei 1907ñ20 februari 1994); Johannis Reinier Gosker (Jan, 19 april 1908ñ12 

April 1945); Reinier Gosker (14 november 1909ñ12 september 1992); Maria Gosker (Rie, 29 juli 1911ñ7 juli 1986);  

Katrijnes Boricus Gosker (Katrijnes, 5 februari 1916ñ1 juni 1994); Adriana Louise Gosker geboren (2 februari 

1927- gestorven  25 april van welk jaar?). 
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Op 3 juni 1918 vestigde David Gosker zich met zijn hele gezin met vijf kinderen in Apeldoorn en 

begon er een groente-en-fruitwinkel aan de Hoofdstraat. Later dreef Trijntje een sigarenwinkel. 

In de familie doen verhalen de ronde, dat niet David, maar zijn vrouw Trijntje de winkel runde en 

vol trots vertelde, dat ze meer verdiende dan haar man. Het heeft er alle schijn van dat een 

geboren Gosker niet zo zakelijk is, omdat ook zoon Jan niet uitblonk in zakelijkheid.   

 

Wethouder in Apeldoorn 

Na enkele jaren deed David Gosker zijn intrede in de plaatselijke Apeldoornse politiek. Als 

lijsttrekker van de Anti-Revolutionaire Partij werd hij bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 mei 

1923 in de gemeenteraad gekozen. De raad had na de uitbreiding van 25 naar 29 zetels en mede 

door het verlies van de socialisten weer een rechtse meerderheid gekregen.  
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Op 4 september vond de installatie plaats van de nieuwe raad. David Gosker was met 15 van de 
29 stemmen tot wethouder gekozen. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 6 
september 1923 werden de portefeuilles toegewezen en kreeg hij sociale zaken toebedeeld, 
inclusief keuringsdienst en armwezen. Vrij snel na zijn benoeming besloot hij de rijksaanpak van 
het werkloosheidsprobleem over te nemen. Hij volgde daarmee de lijn van zijn partijgenoot 
Colijn, die Minister van Financiën was. Hiermee week hij af van de lijn, die zijn SDAP-
voorganger K. van Trigt volgde. Tijdens diens bestuur waren de kosten van de gemeente 
Apeldoorn voor de werkloosheidsbestrijding sterk toegenomen: van bijna 78.000 gulden in 1919 
tot ruim 600.000 gulden in 1923. David Gosker was van mening, dat men bij armoede als gevolg 
van werkloosheid in eerste instantie voor zichzelf moest zorgen. Men moest zich via de 
vakorganisatie tegen werkloosheid verzekeren of  hulp inroepen van familie en vrienden. Als dat 
niet lukte, kon men een beroep doen op de diaconie van de kerk, waarbij men was aangesloten. 
Pas als die niet konden of wilden helpen, kon men zich tot de gemeente wenden. Materiële hulp 
was naar zijn mening een gunst, geen recht. Het was vorm van goedheid van het collectief, waar 
men bij hoorde. Tegenover deze gunst hoorde dan wel een contraprestatie te staan. De 
werkverschaffing was zoõn vorm van contraprestatie. Via de gemeentelijke arbeidsbeurs werden 
werkloze arbeiders tewerkgesteld bij de werkverschaffing. Zo kon men ook hun werkbereidheid 
testen. Bovendien verrichtten ze werken van blijvend nut en kon er zo op de gemeentelijke 
uitkeringen worden bespaard.11  

 
 
Deze foto werd genomen door Margriet Gosker op 11 april 2015 van een foto in het Codamuseum in 
Apeldoorn, dat zo vriendelijk was speciaal voor de familie Gosker een tentoonstelling over wethouder 
David Gosker te organiseren. De tweede van rechts in de armstoel gezeten is David Gosker. 

 

                                                           
11 De tekst over het wethouderschap van David Gosker is gebaseerd op het Biografisch Woordenboek Gelderland 
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/2_David_Gosker  
 

http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/2_David_Gosker
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Omdat de kosten van de werkloosheidsbestrijding zo sterk waren toegenomen, ging David 
Gosker over tot bezuinigingsmaatregelen: de toelatingseisen tot de werkverschaffing werden 
verscherpt, de periode dat men in de werkverschaffing kon zijn werd verkort en de lonen werden 
verlaagd. Ook nam hij het besluit de werkverschaffing op termijn af te schaffen. Zo lukte het 
hem de kosten van de werkloosheidsbestrijding behoorlijk terug te dringen. Maar ja, de 
werklozen werden op deze manier wel weer  ôarmlastigõ. Er volgden vele protesten en ook 
demonstraties. Daardoor hij zag hij zich in 1924 gedwongen vrijwel alle maatregelen weer terug te 
draaien. Burgerlijk armbestuur en kerkelijke armenzorg konden het immers niet aan. De 
werkverschaffing ôoude stijlõ werd zelfs in beperkte mate weer ingevoerd met projecten als de 
ontginning van het natuurgebied de Loenermark, wegenaanleg en werklozenuitleen aan derden.  
 
Eind 1924 kwam er een sociaal-economische opbloei en het aantal werklozen daalde. Maar dat 
veranderde eind 1929. Toen steeg het werkloosheidspercentage weer sterk: van 3,8% in 1929 tot 
11% in 1937. David Gosker nam toen een aantal werkstimulerende maatregelen, zoals de aanleg 
van de grote vijver in park Berg en Bos, het vervangen van oude rioleringen, de overkluizing van 
de Grift en de crisissteun aan de landbouw. Ten gevolge van een aantal overheidsmaatregelen 
werd Apeldoorn in 1935 een armlastige gemeente, waardoor alle financiële reserves moesten 
worden aangesproken. De voorwaarden voor geldelijke steun aan werklozen werden 
aangescherpt.  
 
In navolging van enkele grote steden pakte Apeldoorn de werkloosheid onder jongeren 
progressief aan doormiddel van een programma, dat bestond uit cursussen en jeugd- 
opbouwprojecten tot ôeducatieve heffingõ van werkloze jongeren. In 1937 stelde Apeldoorn de 
commissie Crisissteun Middenstand in. Dit betekende dat de gemeente krediet verleende aan 
middenstanders die als goed bekend stonden. Het aantal winkels nam daardoor toe, maar bleef  
achter bij dat van Deventer en Zutphen. In de laatste jaren tot het begin van de Tweede 
Wereldoorlog veranderde het Apeldoornse sociaal-politieke beleid onder leiding van David 
Gosker nagenoeg niet.  
 
 
De Duitse inval 
Na de Duitse inval in mei 1940 mocht de gemeenteraad blijven functioneren. Op 1 september 
1941 werd de gemeenteraad door de bezetter opgeheven. In feite was het functioneren van de 
gemeenteraad sinds het begin van de oorlog louter democratische schijn: de bezetter legde het 
gemeentebestuur gewoon zijn wil op. Burgemeester Jhr. Mr. Cypriaan Gerard Karel Quarles van 
Ufford  (1891-1985) was al in de eerste maand van de bezetting afgezet. Hij werd opgevolgd door 
Mr. Cornelis Den Besten, die lid was van de NSB.12  
 
David Gosker stond dus als locoburgemeester voor een moeilijke taak, vooral omdat hij in zijn 
directe bestuurlijke omgeving te maken kreeg met duidelijke vormen van collaboratie. Toen de 
wethouders steeds meer in de tang genomen werden en in toenemende mate (zoals Gosker dat 
zelf uitdrukte) gedeclassificeerd werden tot òuitvoeringsambtenaren van de Duitsche bezetter 
volgens het F¿hrerprincipeó, nam hij ontslag. Daarna leefde hij zogenaamd een ôteruggetrokkenõ 
leven. Maar in werkelijkheid was hij zeer actief in het verzet en had vele contacten met vrijwel 
iedere leider van de verschillende verzetsgroepen in Apeldoorn. Hij was rechtstreeks betrokken 

                                                           
12

 Deze Cornelis den Besten was de vader van de bekende liedboekdichter Ad den Besten, die later het prachtige lied 
voor Bevrijdingsdag dichtte: Nooit ving lichter lente aan, dan toen uw hand ons volk bevrijdde. Hoe hebben we  in dat schoon getijde 
verheugd, maar huiverend verstaan: Gods vijanden vergaan. O God, wat zijn wij dwaas geweest, dat we aan de vrijheid zo gewenden, dat 
wij de  vijand niet herkenden, in opstand tegen U, het meest in eigen hart en geest. Vergeef het ons! Raak ons weer aan met levensadem, 
lente-tijding, en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christusõ vrijheid staan. God, laat ons niet vergaan. Lied 709 (Liedboek. 
Zingen en bidden in huis en kerk, 20133 ), met dank aan mijn broer Reinier Gosker, die mij hierop attent heeft gemaakt. 
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bij zowel de lokale Orde Dienst als bij de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. In 
verzetskringen stond hij bekend om zijn onwrikbare vastheid van geest. Hij was de vraagbaak 
voor velen, die aan het verzet deelnamen en werd als dé personificatie van het principiële verzet 
tegen de Duitse bezetter gezien.  
 
Arrestatie 
Op 30 juni 1941 werd David Gosker gearresteerd, evenals zijn zoon Reinier. Ze werden naar 
Schoorl gebracht. Op 24 augustus 1941 werden ze naar het concentratiekamp Buchenwald in 
Duitsland getransporteerd. Op 15 november 1941 kwamen ze weer terug naar Nederland. Ze 
kwamen uiteindelijk terecht in het kamp Haaren (bij 's- Hertogenbosch). 
 
 

 

 
 

Document opgevraagd door Joppe Gosker op 7 okt. 2011 en verzonden uit Bad Arolsen op 14 febr. 2012 

 
 
Brieven uit Haaren 
Op 15 januari 1942 was David Gosker evenals zijn zoon Reinier Gosker in gevangenschap in 
Haaren. Van daaruit schreef hij een reeks brieven aan familie, vrienden en bekenden.13 In 
september 1941 hadden de Duitsers het gebouw in Haaren gevorderd om het in te richten als 
gevangenis (het oudste gedeelte) en gijzelaarskamp (het gedeelte uit 1938). Alle ramen werden 
dichtgemetseld en de afsluiting van de buitenwereld versterkt. Maar de Haarense bevolking had 
wel degelijk contact met de gevangenen. De hulp van buiten is van enorme betekenis geweest 
voor de bewoners van de gebouwen, in die zeer ellendige omstandigheden. Ter beveiliging tegen 
luchtaanvallen werd op het dak het Rode Kruis geschilderd.  

                                                           
13

 Deze brieven zijn door mij in overleg met Corrie Gosker-Bakker en Jan Gosker (echtgenote en zoon van Katrijnes 
Boricus Gosker) geschonken aan het HDC (Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit) in 
Amsterdam. Ze zijn ð op verzoek ð  voor iedereen vrijelijk te raadplegen. 
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Hier schreef David Gosker dus zijn brieven o.a. aan zijn waarde vriend Toom, aan Harms en de 
familie Okker, aan zijn vroegere burgervader en collega C.G.K. Quarles van Ufford, aan 
Kruiswijk, aan de dokter en de dominé, aan Talstra en Berkhof, etc. De aanhef van de brieven is 
bijna altijd de achternaam van de aangeschreven persoon in kwestie.  
 
 
 

 
 

Seminarie Beekvliet zoals het nu is 
 

 
Op 23 januari 1942 schreef David aan zijn broer Roel Gosker (zie hieronder): òWij zijn in het 
vaderland terug en dat maakt veel goed. Met Reinier en mij is het best, voor zover de 
omstandigheden dat toelaten. Denk nu niet, bij het lezen van dezen brief, dat  ik reeds zoover 
met Duitsch ben. De zaak is heel eenvoudig. Ik ontwerp de brief, Reinier vertaalt hem en daarna 
schrijf ik hem over. Bij ontvangst van brieven gaat het in omgekeerde volgorde; hoewel Duitsch 
lezen voor mij niet zoo moeilijk meer is. Natuurlijk ontvangen wij graag brieven, die allen worden 
doorgelaten. Je mag zoveel schrijven als je wilt. Onze correspondentie is beperkt tot 2 

briefkaarten per week.ò   
 
Op 27 januari 1942 schreef hij een brief aan voormalig burgemeester van Apeldoorn Quarles van 
Ufford, dat zijn belangstelling voor Apeldoorn onverminderd groot is en dat zijn zoon Reinier en 
hij bij de dag leven. 
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